Je was moe, erg moe, heel erg moe.
Je mag nu rusten, welterusten.

‘Met verdriet en dankbaarheid nemen we afscheid van

MEVROUW

Lucia De Muynck
weduwe van de heer Renaat Everaert (1 2006)

Geboren te Kluizen op 25 november 1936
en overleden te Bassevelde in het WZC St.-Bernardus op 11 augustus 2024.

Zij is de ma en oma van:
Danny Everaert,
Malik en Anja(t) Everaert-Dhaene,
Kato,
Warre,
Senne

Delen ook mee in hun rouw:
haar zus, schoonbroer, neven en nichten.

De families De Muynck, Everaert, Van Lauwe en De Pauw.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Lucia
in de aula van het crematorium Westlede te Lochristi, Smalle Heerweg 60
op VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2024 om 13 uur.

Waarna crematie gevolgd door de verstrooiing op de strooiweide aldaar.

Met dank aan haar huisarts en het personeel van het WZC St.-Bernardus te Bassevelde.

U kan Lucia een laatste groet brengen in het funerarium ‘De Witte Eik’ te Oosteeklo,
Qosteeklodorp 17 op woensdag van 17 tot 18 uur.

Rouwadres :familie Everaert-De Muynck,
p.a. Uitvaartverzorging de Wyn,
Oosteeklodorp 17, 9968 Qosteeklo




